
Tekenen en schilderen in de achtertuin te Aerdenhout. 
 
 
Naar aanleiding van onze brief ontvingen wij van Marianne Ruisendaal een mooi 
aanbod voor onze leden: 
 
Bij avondlicht en zingende vogels zoek je een mooi plekje om te tekenen of te 
schilderen. Ook kun je boetseren als je dat leuk vindt. Het is geen cursus maar een 
mogelijkheid om tot jezelf te komen in de natuur. Natuurlijk kan ik je op weg helpen 
als je dat zou willen maar in principe werk je zelfstandig. 
Het materiaal waarmee je werkt graag zelf meenemen, er zijn stoelen en bankjes 
om op te zitten. Je kunt gebruik maken van het toilet. Het is handig om wat te 
drinken mee te nemen. 

• Er is plaats voor 15 personen. Je kan je voor één of meerdere avonden 
opgeven. 

• Er zijn geen kosten aan verbonden. 

• De data zijn als volgt: 23 juni, 7 juli, 21 juli, 4 augustus, 18 augustus, 1 
september. 

• Tijd: we verzamelen 19.00 uur, starten 19.15 uur en eindigen 20.30 uur. 

• Graag aanmelden bij Marianne Ruisendaal 06 10343501. 

 
Tot ziens in de achtertuin ! 

  

 


